
     Verslag van de 1ste rit: 

    Eerste route MTCO 2023, 38ste seizoen 

    Datum: Paasmaandag 10 april 2023 

    Aantal motoren: 11 

    Aantal personen: 13 

    Km’s: 155 

    Mile’s: 96,31  

 

 

Eerste rit van het 38ste motorseizoen MTCO. 2de Paasdag, het weer ziet er prima uit. Er wordt wel 

regen afgegeven maar dat is pas tegen de avond. Dan zijn we al lang weer thuis. 

De eerste rit telt meestal niet zoveel kilometers, daarom vertrekken we ook altijd een half uur later 

dan we gewend zijn, 10.00 uur. Het is nog fris maar het zonnetje laat zich zo nu en dan zien en dat 

maakt het allemaal wat vrolijker en aangenamer. 

We vertrekken richting Zegge en vandaar richting Rucphen en Schijf. Even denk ik dat er wel een heel 

donkere wolk aan komt drijven, het zal toch nu al niet gaan regenen?? Later blijkt dat er een enorme 

brand woedt op het industrieterrein in Etten-Leur. 

Na ongeveer een uurtje rijden stoppen we voor de eerste koffie bij ’t Trapke Op in Huijbergen.  

Even de handen warmen aan een kop koffie, want warm is anders. Hopelijk wordt het in de loop van 

de dag toch wat aangenamer.  

Na de koffie gaat het richting de Oesterdam. Er staat best wel een stevig windje. Dat is ook te zien 

aan de vele kite-surfers die daarvan profiteren op de Oosterschelde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De route gaat verder naar de Philipsdam, vandaaruit is het niet ver meer naar onze lunchplek. 

“Het rijk der Vitaminen” heet het restaurantje. 

Het kost even tijd voor dat we onze lunchgerechtjes hebben, maar in die tussentijd kunnen we 

bijpraten, vele van ons hebben elkaar 4 maanden niet gezien. 

 

Na de lunch blijken de regenbuien Brabant toch eerden te hebben aangedaan als verwacht.  

We besluiten om de route niet meer te volgen maar in tekorten en via Steenbergen naar huis te 



rijden. We zouden anders ook na een dik uur op de eindbestemming zijn. 

Onderweg zwaaien we naar degene die eerder afhaken. 

Al met al was het toch een mooi en gezellig begin van het 38ste motorseizoen. En ook de opkomst viel 

helemaal niet tegen. We hadden zelfs een gastrijder, Jan Ruijzing, een kennis van Marc Verheijen. 

 

Lekker gereden, het was de tweede rit dit jaar. Ik moet alleen niet te veel (verkeers)borden tegen 

komen als onderstaand. Dan weet je ineens weer wat ook weer je leeftijd is!!!!!????? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemaal tot zondag 23 april, Rondje Tiel. 

Groetjes Hanny  




