
     Verslag van de 12de rit: 

    Rondje Zeeland MTCO 2023,  

    38ste seizoen 

    Datum: zondag 17 september    

    Voorrijder: Toon Christianen 

    Aantal motoren: 6 

    Aantal personen: 9 

    Km’s: 219 

             Mile’s: 136,02 
 
 

 

We hebben het rondje Zeeland een week uitgesteld vanwege het warme weer. 

Vandaag is het weer beter, in die zin dat het niet warm is maar ook de zon niet schijnt. 

Om half tien vertrekken we met zes motoren. We rijden over de snelweg tot net iets 

voorbij Bergen op Zoom. Daarna gaat het binnendoor richting Yerseke, Wemeldinge en 

Kattendijke naar Goes waar we bij de Goese Golf stoppen voor de eerste koffie. 

Het is er open dag maar wij besluiten om maar niet mee te gaan doen. 

Toon neemt als enige appeltaart, warm met echte slagroom. Spijt van? Nee niet echt. 

 

We gaan richting Middelburg waar we een wegomleiding krijgen. Werkzaamheden aan 

het spoor. We denken een stukje af te snijden door de wegomleiding niet te volgen maar 

dat gaat niet op. Dan alsnog maar de omleiding, best een flink stuk om. 

Na de koffie tot aan de lunch gaat het echt binnendoor. Er zijn wegen (paatjes) bij dat ik 

blij ben dat er geen auto ons tegemoet komt, zo smal is het soms. 

De lunch gebruiken we in ’s Heerenhoek bij pannenkoekenhuis “Spek mie Stroop”. 

Het restaurant is geheel ingericht in een authentieke Zeeuwse oma stijl.  

 

            Pannenkoekenhuis “Spek mie Stroop” ‘s Heerenhoek 

 



Er is een ruime kinderspeelhoek aanwezig en een echte oma “lounge” ruimte waar je de 

dorpsfilms uit 1965 kunt bewonderen. Je kijkt je ogen uit. 

We zijn de enige gasten. Ze zijn speciaal voor ons open gegaan omdat we gereserveerd 

hadden. De deuren gaan weer op slot als we weg gaan want ze zitten met een enorm lek 

in het dak wat, als het kan, vandaag nog dicht moet. 

 

De lunch was goed en na anderhalf uur zitten we weer op de motor en beginnen aan de 

tweede helft van de route. En zelfs de zon komt een beetje door. Al met al is de 

temperatuur niet slecht. 

Vanaf de lunch naar de Drie Weikes is alles bij elkaar 1 uur en 25 minuten rijden.  

We besluiten om niet meer te stoppen in Woensdrecht maar rechtstreeks naar het 

eindpunt te rijden. 

Cees van Domburgh bedankt Toon voor het voorrijden en ons voor de gezelligheid en het 

meerijden van de mooie route. Weer stukjes Zeeland gehad waar we nog nooit geweest 

zijn. We houden de route erin voor volgend jaar. 

Beste MTCO-ers, volgende week, 24 september, rijden we alweer onze laatste route van 

het 38ste motorseizoen. 

De route door het Groene Hart, allemaal tot dan. 

Groetjes Hanny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Goese Golf. 




