Verslag van de 139 rit:

Het Groene Hart MTCO 2023,
38ste seizoen

Datum: zondag 24 september
Voorrijder: Hanny Christianen
Aantal motoren: 14

Aantal personen: 18

Km's: 274

Mile’s: 170,26

Het 385t motorseizoen is alweer bijna voorbij. Voor vandaag de laatste rit van het
seizoen, de laatste activiteit, op zaterdag 11 november de afsluitavond, staat nog op het
programma.

De laatste toertocht is elk jaar “Het Groene Hart” een van de mooiste ritten van het jaar.
Om half tien exact vertrekken we van het industrieterrein in Oudenbosch richting
Dordrecht waar Henk en Arja bij ons aansluiten om met ons mee te rijden richting

Het Groene Hart.

Na de N3, voorbij Dordrecht, gaat het binnendoor. Het is heerlijk motorweer, wat boffen
daarmee voor deze laatste rit. We rijden richting Alblasserdam en Kinderdijk.

Meestal nemen we het pontje in Kinderdijk, maar nu even niet. We blijven aan deze kant
van de Lek tot aan Nieuw-Lekkerland. De Lek steken we over bij Groot-Ammers naar
Bergambacht.

We zijn net van het pontje af en er is daar een restaurant dat open is. Daar houden we
onze eerste stop. Niet gepland hier maar we zijn een dik uur aan het rijden dus het kan.

Het is daar waar we iemand missen. Marc, wat later blijkt is hij alles vergeten, rijbewijs,
telefoon, zijn portemonnee!!!! Gelukkig niet zijn motor, want lopen was toch een heel
end geweest vanaf Stampersgat. 7 &
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Na de koffie gaat het richting de Haarzuilen, Breukelen, Nieuwersluis en Loenen aan de
Vecht. Een prachtig stukje, hier motorrijden verveelt nooit.

In Baambrugge is de lunch bij restaurant De Punt.

En wie treffen we daar......ccccooiiiic i Marc.

Na de lunch gaat
het richting
Uithoorn en het
Woerdense Verlaat.
We rijden weer
richting de Lek.
Nog even een
pontje bij
Nessersluis en dan
gaat het naar
Woerden. In
Lopikerkapel
drinken we voor de




tweede keer koffie. Even is het de vraag of de "Roode Leeuw” wel open is. Jawel de
achterdeur is open en op het terras zitten enkele gasten. Het is letterlijk en figuurlijk een
echt “bruin café”.

Na de tweede stop nemen we afscheid van Henk en Arja, die nemen de snelweg naar
Zevenaar.

Het laatste stukje van onze route is enigszins gewijzigd want er was iets met de A27.
Nog een stukje binnendoor naar Meerkerk en Noordeloos en dan de A15 op bij
Gorinchem.

Om zes uur zijn we op het eindpunt in Standdaarbuiten. Dit jaar geen Monsterrit, toch
een monsterrit. =

Onze voorzitter bedankt mij voor het voorrijden en Toon voor het maken van de route en
ons allemaal voor het meerijden.

Het was een prachtige laatste route van het 38 motorseizoen, een mooie opkomst en
fantastisch motorweer en zeer zeker niet onbelangrijk heul veul gezelligheid.

Mocht het mooie najaarsweer nog even aanhouden gaan we zeker nog een ritje doen en
zo niet dan zien we jullie allemaal op zaterdag 11 november op de afsluitavond, de
uitnodiging volgt.

Groetjes Hanny

Loenen aan de Vecht.





