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Verslag van de 149 rit: EXTRA

Het Land van Heusden Altena MTCO 2023,
385t seizoen

Datum: zondag 1 oktober

Voorrijder: Hanny Christianen

Aantal motoren: 12

Aantal personen: 14

Km’'s: 211

Mile’s: 131,11

Het 385t motorseizoen is voorbij maar het mooie zomerweer nog lang niet. Dus voor
zondag 1 oktober nog maar eens een rondrit gemaakt en, naar het later blijkt, toch wel
door een van de mooiere stukjes van Nederland, de Biesbosch bij Werkendam. Je moet
er gewoon gereden hebben om dat te ervaren. We hebben hier best al wel wat ritjes
gereden maar waarom hier zo weinig is me een raadsel.

Na al dat schoons stoppen we voor de eerste koffie bij de Waterman in Werkendam, hier
komt ook Henk Hoogvliet het parkeerterrein opgereden en rijdt de route verder met ons
mee.

Nationaal Park De Biesbosch

Na de koffie en het appelgebak en de nodige tikkies, die er verstuurd moeten worden
omdat er per groep of tafel afgerekend moet worden, vervolgen we onze rit door de
Biesbosch. We volgen de Nieuwe-Merwede en Boven-Merwede. Even een omleiding in
Werkendam en dan zakken we af naar Sleewijk en Almkerk en rijden richting de
Afgedamde-Maas.



In Wijk-bij-Aalburg gaan we lunchen bij Proeflokaal Den Dijk. Omdat er nog een groep
onaangemeld bij het Proeflokaal is gestopt voor een lunch en er nu een handje tekort is,
ze doen ook hun best om ons zo snel mogelijk te helpen, neem ik alvast de drankjes op.
Ondertussen is er een hulpje opgeroepen die even daarna de kok komt assisteren.

Al met al zitten we lekker op het terras en genieten van de zon en wat minder van de
Harley Davidson’s, die met veel geweld voorbij rijden. Je snapt nu waarom er zoveel
dijken voor ons afgesloten zijn. Niet alleen dankzij hen maar ook vanwege die racers.

Maar goed, we gaan weer verder. We rijden richting de Bergsche-Maas en rijden aan de
andere kant van de Afgedamde-Maas richting Poederoijen. Het is de bedoeling om de
laatste stop te houden bij de Koppelpaarden in Dussen, maar het is voor ons dan nog
maar een half uurtje naar het eindpunt van de route. Ik besluit dus om geen laatste stop
meer te houden. Sorry voor degene die daar niet op gerekend hadden.

De extra rit zit erop. Het was een van de mooiere ritten van dit seizoen. Hopelijk niet de
laatste. Het mooie zomerse najaarsweer houdt nog even aan volgens de weergoden.

Mochten we voor vandaag de laatste motorrit gereden hebben, van het 38ste
motorseizoen MTCO, dan zien we elkaar allemaal weer op de afsluitavond op zaterdag
11 november.

De uitnodiging met verdere info volgt nog.

Het was een prachtige motordag. Lekker gereden en genoten van de mooie natuur.
Groetjes Hanny

Poort naar de Biesbosch





