
Vakantie Altenahr MTCO 

Datum: 21 t/m 25 juni 2023 

Aantal motoren: 8 motoren 

Aantal personen: 10 

Km’s: 10064 km 

Mile’s: 6253,48 

 

 

Beste motorvrienden en vriendinnen. 

Voor de 4de maal staat de 5-daagse naar Altenahr op het programma.  

Er zijn voor dit verslag al drie verslagen over Altenahr verschenen, in 2012, 2014 en in 

2017, op de site van MTCO.  

 

De planning was eigenlijk om deze 5-daagse in 2021 te maken, maar ging niet door 

vanwege het noodweer en de gevolgen hiervan. Hele delen, gelegen aan de rivier de Ahr, 

zijn weggevaagd. 

Het hotel Zur Traube bezoeken we voor de 4de keer. Het hotel heeft een nieuwe eigenaar 

sinds de Corona uitbrak in 2020. Daar overheen ging de watersnood. Dus je kan wel 

nagaan dat het in die jaren geen weelde is geweest. En daarbij, heeft hij in die tijd, zijn 

kamers beschikbaar gesteld aan de vrijwilligers, die mee kwamen helpen om Altenahr 

weer op te bouwen.  

Er is al heel wat gebeurd maar er moet nog heel veel gebeuren. Het is nog steeds heel 

triest, veel gebouwen staan leeg en zijn dicht getimmerd. Een paar hotels hebben hun 

deuren weer geopend, na een fikse verbouwing. Ook zijn er vele wegen vernieuwd of 

opnieuw aangelegd. Wat met de motor natuurlijk heerlijk rijden is. 

Al met al in de omgeving van de Ahr is er nog veel werk te doen. 

De 5-daagse ving aan met koffie op de Beatrixstraat.  

Vertrek vandaaruit naar Urmond-Stein, 165 km over de snelweg, met weinig oponthoud. 

Arja en Henk sluiten hier bij de groep aan. 

Na de koffie en natuurlijk de vlaai, bij van der Valk en het tanken gaat het richting Vaals. 

Bij de Bokkerijder op het drielandenpunt gebruiken we de lunch en dan gaan we de grens 

over en rijden binnendoor naar Altenahr. Bij de Obersee maken we nog een laatste 

tussenstop en hebben we de eerste U-bochtjes er op zitten. Tegen half vijf, na de tank 

nog even volgegooid te hebben komen we bij Zur Traube aan. Motoren mogen we stallen 

in de garage. Sleutels van de kamer worden verdeeld. De douche in en dan lekker nog 

één gele rakker voor we om zeven uur aan het diner beginnen. Dag één zit er bijna op. 

De drie rondritten die Toon uitgestippeld had, waren schitteren.  

Niet elke morgen konden we zomaar ergens koffie drinken!! Net zoals in Nederland gaat 

de horeca pas tegen de middag open of zijn in z’n geheel verdwenen.  

Vrijdagmorgen 

gereserveerd bij 

Lommersdorfer Mühle voor 

de 1ste pauze, koffie und 

kuchen.  

Wat een mooie plek om tot 

rust te komen. 

Wandelpaden en fietspaden 

in de directe omgeving. 

De bedoeling was om bij de 

derde rondrit de koffie 

‘s morgens te gebruiken in 

Bad Neuenahr. Maar ook 

daar niets te vinden. Maar 

bij toeval, een paar dorpjes 

verder, een Backerei met 



de lekkerste taarten. En wat een verrassing, Frank en Jacqueline trakteren zij zijn 29 jaar 

getrouwd. Lang zal ze leven in de gloria en hieper de piep hoera. 

Als je er dan ook voor zorgt dat je voor de lunch ook bij een Backerei stopt dan kan de  

5-daagse, voor wat betreft eten en drinken, niet meer stuk.  

Een paar avonden hebben we onze wandelschoenen aangedaan voor een wandeltochtje 

door de omgeving. Maar wat een mooi wandeltochtje had moeten worden, daar kwamen 

we heel stil van terug. De wandelroute langs de Ahr en door het bos was niet meer.  

Geen mooie wandelpaden meer in Altenahr, de watersnood heeft zijn stempel 

achtergelaten. 

Bij de eerste rondrit, op donderdag, werd er niet zo’n best weer afgegeven.  

Zware regenbuien met kans op onweer. En dat was ook zo, alleen niet op ge afgesproken 

tijd. Drie uur in de middag zou het gaan regenen. We waren net op weg naar de lunch of 

het werd al tijd om de regenpakken aan te doen. Bij, weer een backerei, hoe kan het ook 

anders, aangekomen gaat de bui echt los. We spreken af om verkort naar het hotel terug 

te rijden. Na de lunch klaart het op maar ons besluit staat vast, verkort terug naar het 

hotel, zonder snelweg in de route en ……………. natuurlijk drie verschillende navigatie’s, 

drie verschillende routes. Maar we komen droog aan, in twee groepen welleswaar. 

Rogier, Piet, Henk, Ad en Mark hebben er nog niet genoeg, zij besluiten nog een rondje 

te gaan rijden. Ze zijn gewaarschuwd!!! Je moet met de weergoden geen loopje gaan 

nemen. Na een poosje breekt het noodweer los. De rest, die bij het hotel is gebleven, zit 

lekker droog, onder de overkapping, aan een drankje. De goten kunnen het water niet 

verwerken. 

En dan komen ze terug, drijfnat!!!!! En hebben wij gelachen?????????????? Ja!!!!!!! 

Zondag, de terugtocht. Warm tot zeer warm. Niet normaal. Zelfs op de snelweg, bij 

100km per uur. GEEN VERKOELING.  

De route vanaf het hotel gaat nog binnendoor. Een mooi stukje tot de Belgische grens. 

België is altijd minder. Maar goed we komen bij de Bokkerijder in Vaals aan en gebruiken 

daar weer de lunch. Vandaaruit weer naar Urmond-Stein, geen koffie maar wel tanken en 

bij het tankstation even iets drinken voor we de snelweg opgaan. 

Hier ook nemen we afscheid van Henk en Arja, zij gaan weer richting Zevenaar. 

In Etten-Leur stoppen we even om afscheid te nemen van elkaar en gaan dan ieder hun 

weegs. 

Het was een mooie vijfdaagse. Heerlijk gereden en met een fijn gezellig gezelschap op 

pad en heul veul gelachen. Daar doen we het voor. Allemaal bedankt. 
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Jacqueline 

Henk en Arja 

Toon en Hanny 

Rogier 

Piet Mark 

Ad 




