
     Verslag van de 3de rit: 

    De Kempenroute 

    Zuid-Holland MTCO 2023, 38ste seizoen 

    Datum: zondag 7 mei 

    Voorrijder: Ad Oostvogels 

    Aantal motoren: 11 

    Aantal personen: 12 

    Km’s: 180 

    Mile’s: 111,85  

 

 

Het is weer dat weer. Geen Kempen route vandaag.  

Het blijkt dat oost Brabant onder water heeft gestaan. Een goede keuze. Tenminste voor wat het 

weer betreft wel. Of de keuze zo goed was om een route te rijden die niet voorgereden is,  

was minder. 

We zagen nog net geen Beren op de weg. Was dat maar zo geweest, dan waren we De Beeren niet 

vier keer voorbijgereden en hadden we ’s morgen misschien wel ergens koffie kunnen drinken.  

Maar er zijn ergere dingen en het weer heeft heel de dag meegezeten. Zelfs buiten op het terras 

lunchen zat er vandaag in. 

En…………………………..MTCO houdt wel van een uitdagende rit. Het is of een grindpad of een route 

zonder dat je weet of er omleidingen e.d. er aan zitten te komen en of we wel of niet ergens kunnen 

koffie drinken. 

Wie verzint het om de oversteek van de Havelaar in Alphen naar de N217, nabij de Kiltunnel, af te 

sluiten? En zo hebben we nog wel een paar omleidingen gehad, maar Ad heeft ze allemaal prima 

opgelost. Valt zo’n Garmin TX toch nog mee. 

Wat ook mee valt deze zondag is de gratis oversteek met de pont in Nieuw-Beijerland.  
Op google gezocht naar de reden:  
“Veer Nieuw-Beijerland, dit veer vaart volgens de normale dienstregeling en met dezelfde 
capaciteit. De oversteek voor (brom)fietsers, scooters en motoren (en bijrijders) is tijdens de 
afsluitingen gratis. De oversteek met de auto of als voetganger is niet gratis.” 
Vandaag was het trouwens voor het laatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Eindhoven, Willemstraat. 



Na de lunch bij De Beren in Heenvliet, die trouwens erg lekker was en snel geserveerd, gaat nog even 
over het eiland. Even voorbij Zuid-Beijerland nemen we de A29 en rijden weer Brabant in. 
In Zuid-Beijerland was ook onze tweede koffiestop gepland, maar omdat de lucht een beetje aan het 
betrekken was, het zag er in de verte vrij donker uit, besloten we de route te vervolgen en naar het 
eindpunt te rijden. 
 
Daar bedankte Toon Ad voor het voorrijden en ons voor de gezelligheid en aanwezigheid.  
We hebben het droog gehouden. Later op de avond, bij het nieuws zagen we hoe het gespookt had in 
oost-Brabant. 
 
Een gezellig verlopen dag, met een gastrijder, Mark Basters, die besloot na dit hachelijk avontuur toch 
lid te worden van MTCO.  
Welkom Mark, zulke avonturen gebeuren ons anders nooit!!! Alhoewel!!!! 
 
Allemaal bedankt en tot zondag 21 mei, dan rijden we de route naar Zaltbommel. 
Voorrijder Toon Christianen, jullie weten het, ook hij kan voor verrassingen zorgen in een route. 
 
Groetjes Hanny 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Eigenaren de Beren Heenvliet 


