
     Verslag van de 4de rit: 

    Zaltbommel MTCO 2023, 38ste seizoen 

    Datum: zondag 21 mei 

    Voorrijder: Toon Christianen 

    Aantal motoren: 13 

    Aantal personen: 15 

    Km’s: 191 

    Mile’s: 118,68  

 

 

Super mooi weer voor een ritje op de motor. Zeker een ritje richting Zaltbommel.  

De belofte was 23 graden, in de zon uit de wind vast wel, maar de wind was frisjes. 

De rit richting Zaltbommel begon met een kleine 50 km over de snelweg, A17, A16, A59 en 

A27.  

Blij dat we er in Hank van de snelweg afgaan en binnendoor ggaan toeren richting Almkerk 

en Giessen.  

Met het oversteken van de Afgedamde Maas kwamen we ook bij onze eerste koffiestop aan. 

“De Buurman” een van de weinige plekken die zondagsmorgens om 10 uur open zijn.   

We mochten de motoren parkeren voor de voordeur. Altijd vriendelijk als we daar komen. 

Na de koffie volgen we een hele tijd het water. Met de drukte op de dijk valt het mee. 

Om de Waal over te steken nemen we een stukje de A2. De route was gepland om de Waal 

een stukje te volgen, maar dat ging niet door. Een stukje opgebroken weg, een kleine 

omleiding maar de Waalbandijk mochten we niet meer op. Jammer maar helaas. 

Bij de restaurant De Goudreinet in Vuren was de tweede stop. Buiten op het terras genoten 

van een heerlijke lunch. 

Na de lunch gaat de route veelal langs het water.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Linge bij Spijk 

 



Het mooie weer geeft ook weer wat drukte op het water. Vele trekken er op uit met hun 

bootjes. 

Zo rijden we langs de Linge, we steken het Merwedekanaal over en rijden langs de Giessen 

en Wijde Giessen 

In Sliedrecht bij het station is de laatste stop.  

De Heeren van Slydrecht 

Op het terras aan de achterzijde is er voor ons een plekje gereserveerd. We drinken er ons 

drankje en we gaan daarna aan de laatste 40 km van de route beginnen, naar het einde van 

de rit, die ligt in Standdaarbuiten op het parkeerterrein. 

Toon wordt bedankt voor het voorrijden en het maken van deze mooie route.  

Nog even tanken en de zondag zit er weer bijna op. 

Iedereen bedankt voor jullie gezelschap en gezelligheid en tot over veertien dagen,  

zondag 4 juni, dan gaan we richting Oost-Brabant. 

Groetjes Hanny 




