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Zondag 4 juni, een geweldig mooie motordag. Meteen bij vertrek maar het zomerpak aan. 
Een klein stukje over de snelweg naar Tilburg en dan binnendoor.  
Bij de Beekse Bergen even van de route afgeweken, want daar was het bij de afrit naar het 
attractiepark wel heel erg druk. Voorbij Hilvarenbeek weer de route volgen richting Biest-Houtakker. 
Het merendeel van de route ging door De Kempen: een landschap vol verhalen. 

Het is bijna België, maar gelukkig ligt de Kempen nog nét in Brabant. Want het is een landschap om 
trots op te zijn. Met een rijke geschiedenis, maar ook om ‘gewoon’ van te genieten. Op bijna alle 
zandpaden kunnen ruiters en menners hun hart ophalen. Er zijn fietspaden en –routes en wandelen 
kun je overal waar je voeten je brengen. Over de heide, door het bos, langs slingerende beken, 
misschien zelfs een stukje over de grens? Want, gelukkig voor de Belgen, daar gaat het Kempenland 
gewoon verder. 

En dan die rijke geschiedenis van de Kempen! Op de Cartierheide liet Napoleon zijn sporen na.  
De bossen vormden het terrein van smokkelaars, en over de zandpaden liepen marskramers met hun 
koopwaar in een mand op de rug. Het landschap hier zit vol verhalen. 

 



In de Kempen, op de grens van Nederland en België, is de bewoonde wereld ver weg. Zandwegen 

voeren langs akkers en door eindeloze bossen. Daar waar de naaldbossen wijken, ligt de grote stille 

heide met stuivend zand en moerassen. Een bijna sprookjesachtig gebied! 

Op de Cartierheide kronkelt het Dalems Stroompje. In het voorjaar bloeit hier de witte 

waterranonkel. Op de heide scharrelen de hazelworm en de gladde slang. Mocht je ze tegenkomen, 

maak je dan geen zorgen. Ze zijn absoluut niet giftig. In de schemering jaagt de nachtzwaluw in de 

bosrand. Geitenmelker, luidt zijn bijnaam. Vroeger graasden er geiten op de hei. Met wijd open bek 

zwermden de nachtzwaluwen rond de dieren. Om melk te drinken, dachten de boeren. 

In werkelijkheid vulden ze hun buik met insecten. 

De Kempen ligt op de grens met België. De fietspaden sluiten aan bij het 
fietsknooppuntroutenetwerk in België en Nederland. Ruiters en menners mogen gebruik maken van 
bijna alle zandwegen en er zijn ATB-routes uitgezet. 

Staatsbosbeheer heeft in de Kempen vier startlocaties van waaruit gemarkeerde wandelroutes 
starten; Natuurpoort Ter Spegelt in Eersel, Trimbaan Eersel aan de Postelseweg in Eersel, De Pals te 
Bladel en de  parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Postelseweg/Bredasebaan te Eersel.  
Vanuit alle vier de startpunten zijn zowel de bossen van de Kempen als de Cartierheide te beleven.  

Boswachter Sjaak Smits over de Kempen: "Het stilste plekje van Nederland ligt in de Pielis, hier in 

natuurgebied Kempen. Het is er echt enorm rustig. Ik zelf vind de Cartierheide het mooist. Zo waren 

er vroeger duizenden hectaren heide. Maar toen lag er nog hoogveen. De heide was zo nat dat je 

moest oppassen niet weg te zinken in de veenmoerassen. De boeren haalden turf uit veenputten.  

De restanten zie je nog liggen. Je moet nog steeds uitkijken waar je loopt. Je hebt zo een natte 

schoen." 

De plaatsen die we aan hebben gedaan of in de buurt van de route lagen, waren: 

Bergeijk, Baarschot, Bladel, Dalem, Diessen, Duizel, Eersel, Esbeek, Haghorst, Hapert, Hilvarenbeek, 

Hooge Mierde, Hoogeloon, Knegsel, Lage Mierde, Loo, Luyksgestel, Meerveldhoven, Middelbeers, 

Oerle, Oirschot, Oostelbeers, Reusel, Riethoven, Steensel, Veldhoven, Vessem, Weebosch, 

Westelbeers, Westerhoven en Wintelre. 

 

Een mooie route door het oosten van Brabant. Het einde is bij vliegveld Seppe in Bosschenhoofd. 

Kees, onze voorzitter, bedankt mij voor het voorrijden en iedereen voor de gezelligheid. 

Jullie snappen natuurlijk wel dat bovenstaand niet door mij is geschreven.  

Ik dacht, ik doe het een keer makkelijk.  

Maar we zijn er wel geweest en het was er wel mooi. 

Wil je meer lezen?  

Deze link wijst je naar de betreffende site: 

https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/kempen 

Groetjes Hanny. 

Allemaal tot dinsdag 13 juni, dan rijden we de zomeravondroute. 

 

 

https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/kempen



