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Het 38ste motorseizoen MTCO zit er alweer op. De jaren gaan snel. Vandaag is het alweer 

de laatste activiteit van 2023. 

We hebben er voor gekozen om het weer onder de Basiliek in de Cuyperszaal te houden. 

En het wordt weer een doe-avond, we gaan Oudhollandse spelen doen. 

Rond vijf uur komen de eerste gasten binnen. De diavoorstelling, van de foto’s die dit 

jaar gemaakt zijn tijdens onze ritten en de 3- en 5-daagse, zijn op het grootte scherm te 

zien. Mooi om alles weer terug te kijken. 

 

We beginnen de avond met een kopje koffie. Tegen zessen komt de chinees, restaurant 

Mandarin uit Oudenbosch, het buffet brengen. 

Voordat we aan het buffet beginnen wordt eerst de beker uitgereikt aan degene die de 

meest kilometers heeft gereden. Dit jaar gaat de beker weer met Toon en mij mee naar 

huis. We hebben de meeste kilometers gereden, ieder 2481 km. Op de tweede plaats 

staat Jan Rijzing met 2388 km. Op de derde plaats staat Ad Oostvogels met 1988 km. 

 

Het buffet is evenals vorig jaar weer heerlijk. We genieten ervan. Een heerlijk drankje 

erbij, want Gall & Gall heeft ook nu weer goed gezorgd. Een koel glaasje bier of fris en 

een lekker wijntje gaan er altijd wel in. 

 

Dan is het tijd voor de Oudhollandse spelen.                 

De teams zijn ingedeeld en de spelen staan klaar.  

“LET THE GAMES BEGIN”. 

 

Spiegelschrijven, het grote spiraal, biljarten met puntentelling, het kazenspel en het 

rollenwiel. En wat zijn we fanatiek. We hebben geen jury of scheidsrechter aangesteld 

om toe te zien of alles wel eerlijk verloopt. Er was wel een “scheidsrechter” aanwezig, 

maar die was ingedeeld in een team, waarvan we denken, dat daar alles niet helemaal 

eerlijk verliep. In dat team werd op grote schaal gefraudeerd. Bij het grote spiraal werd 

de knop niet omgezet, bij het biljartspel werden de balletjes opgevangen en in de 

hoogste telling gelegd, bij het rollenwielspel werd het wiel geholpen om in de hoogste 

puntentelling te vallen en bij het spiegelschrijven en het kazenspel heb ik zo mijn 

twijfels???? 

We hadden nog wel de meeste telling maar gaan niet door naar de finale.  

Hoe heet het ook weer? We werden gediskwafiliedingenst!!!!!  

 

Op de eerste plaats (tweede) eindigt team 4, Isabel, Henk M., Piet, Ger en Leny. 

Zij gaan een toren bouwen van blokken. Er moet om beurten een blok tussenuit 



getrokken worden. Degene die de toren laat omvallen hij of zij valt af. 

De laatste twee die overblijven zijn Piet en Ger. De spelregels worden iets aangescherpt. 

De blokken die er tussenuit worden gehaald moeten weer boven op de toren worden 

gelegd. De spanning is te snijden!!! 

En de winnaar van deze avond met Oudhollandse spelen is……………………………………Ger. 

Van harte gefeliciteerd. 

Het was weer een geslaagde afsluiting van het 38ste motorseizoen MTCO. 

Het was ook een mooi 38ste motorseizoen met mooie routes. Over het weer gaan we het 

nu niet meer hebben, want als je ziet wat er nu al aan regen is gevallen, zijn we het 

aflopen jaar nog goed weggekomen. 

Over bijna anderhalf jaar bestaat onze motortoerclub 40 jaar!!! En dat gaan we natuurlijk 

vieren. Suggesties zijn welkom. We vragen jullie dan ook om er over na te denken hoe 

we die dag, ergens in de zomer van 2025, gaan indelen. 

Het was voor ons weer een heel mooi motorseizoen.  

Enorm genoten van alles en iedereen.  

 

Dankjewel iedereen, blijf gezond en op naar het nieuwe 39ste motorseizoen. 

Groetjes Hanny 

 

 




